
 

                             

 
Januari 2024  

Preekrooster: Erediensten aanvang 10:30 uur  
 
Jan.   

07-01 Ds. S. van Kammen                   Heilig Avondmaal    

14-01 ???  

21-01 Oecumenische zondag Kathedrale Basiliek Sint Bavo 
11:00 uur 

28-01 Ds. S. van Kammen                    

Febr.  
04-02 Zendingszondag               Nieuwe kerk  10:00 uur 

11-02 Ds. G. Scholten                    

18-02 Ds. S. van Kammen 

25-02 Ds. S. van Kammen                    
Activiteitenagenda in ‘Ontmoeting’ 
Donderdag   4 januari          11:00 uur    Kerk en Buurt in ontmoeting met lunch 
Donderdag 11 januari          10:00 uur    Leerhuis           in ontmoeting. 
Dinsdag      16 januari          10.00 uur    Tomas Halikkring in Ontmoeting  
Donderdag  18 januari          20:00 uur    Koningenkring          in Ontmoeting  
Donderdag   8 februari         10:00 uur    Leerhuis           in ontmoeting. 
 
Beste mensen, 
We hebben met muziek en spelvreugde Kerst mogen vieren. 
Wanneer de ‘afterparty’ van de ‘Eerste zondag na Kerst’ op Oudejaarsdag ook achter de rug is, mogen we ons 
opmaken om een nieuw kalenderjaar te betreden. 
Zondag 7 januari vieren we met Heilig Avondmaal, Epifaniën. 
Het Licht is ook boven de volkeren en voor de volkeren opgegaan. 
Het is gezien, het is begroet. 
De wijzen zijn van hun lastdieren afgestegen en hebben hun wonderlijke geschenken aangeboden. 
 
Een week later beleven wij Kanazondag. 
De dienst zou worden geleid door ds. Andreas Wöhle, president van de Lutherse synode en predikant van 
Amsterdam Stad. Maar zal wegens ziekte niet aanwezig kunnen zijn. 
 
21 Januari a.s. zijn wij in het kader van de viering van het Gebed voor de Eenheid der kerken nog eens te gast 
in de Kathedrale Basiliek Sint Bavo aan de Leidsevaart. 
Wij starten daar de samenkomst met vele andere geloofsgemeenschappen om elf uur! 
 
De laatste zondagse viering zal weer plaats vinden op eigen bodem op het gebruikelijke tijdstip. 
In de dienst waaraan een aantal jongere leden van onze gemeenschap mee zullen werken zal aandacht zijn 
voor de ontvangst van vluchtelingen en vreemdelingen in ons midden.‘Hoe zal ik u ontvangen, hoe wilt gij zijn 
ontmoet’ zingt Lied 441.Eigenlijk een adventslied, maar ook een gids voor een weg naar hoe wij anderen 
begroeten, wanneer wij de Heer begroet hebben. 
 
We kijken er naar uit, zoals we ook uitkijken naar elkaar. 
Na een maandje ‘rust’, hervatten de kringen hun bijeenkomsten ook weer. 
Vanaf hier en voor nu, 
met hartelijke groet van huis tot huis, 
Ds. Sietse van Kammen 
 
Kerk en Buurt (Diaconie) 
Donderdag 4 januari komen we weer bij elkaar om 11 uur. Liesbeth zorgt dan voor oliebollen en Hans en Ingrid 
nemen ons mee in de wereld van de winterlandschappen. We sluiten ook dan weer af met een lunch. Weet je 
welkom! 
Maandag 15 januari starten we om 18 uur met de eet-club in ‘Ontmoeting’. Dit maandelijks initiatief (op elke 
derde maandag van de maand) is een samenwerking tussen de kerk en de buurt. Er is nog plek en je bent van 
harte welkom! Je kunt je opgeven bij Gerjanne. Wil je een keertje komen kijken en mee eten maar weet je nog 
niet of je elke keer kan of wilt komen? Ook dat kan.  Geef wel even aan dat je komt zodat we weten hoeveel 
eten er gekookt kan gaan worden. 

 
 
 

Predikant ds. S. van Kammen 
 Huis:  023-535 10 01  
 Mob: 06 5064 13 69 
Ouderlingen:  06 5207 58 75 
Diakenen:       06 2753 97 13 
 
 
 


