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Openingswoord

Beste	mensen,
	
De	weg	naar	Kerstavond	gaat	via	de	tijd	van	de	Advent,	een	periode
van	vier	opeenvolgende	zondagen	die	als	voorbereiding	dient.	Het
woord	‘advent’,	dat	in	de	oude	taal	van	de	kerk	‘komst’	betekent,
maakt	duidelijk	dat	er	een	verandering	verwacht	wordt.

Dat	wij	de	toekomst	soms	donker	in	zien,	wil	niet	zeggen	dat	we
liever	in	dit	donker	blijven	hangen.

Om	ons	verlangen	naar	de	verandering	vast	te	houden,	moeten	we
leren	het	onderwerp	van	ons	verlangen	te	gaan	verwachten.	Leren
ervan	uit	te	gaan	dat	haar	komst	niet	uit	mag	blijven.

Dat	vraagt	enig	zelfonderzoek,	dat	vraagt	oefening,	zeg	maar:
voorbereiding.	Vrede	en	liefde	kunnen	niet	op	een	dag	verdwenen
zijn	omdat	ze	door	mensen	als	‘blijvend	vermist’	zijn	opgegeven.
Daarom	komen	we	tezamen,	‘jubelend	van	vreugde’	(en	gaan	we	al
zingend	ook	oefenen),	geroepen	door	engelen	en	geleid	door
herders.

In	de	agenda	vind	je	terug	wanneer	en	waarvoor	de	kerk	de
komende	maand	geopend	is!
We	hopen	elkaar	te	ontmoeten,

Met	lieve	groet	van	huis	tot	huis,
	
Ds.	Sietse	van	Kammen

Schoenendozenproject
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Er	zijn	dit	jaar	weer	heel	veel	dingen	ingezameld	om	in	de
schoenendozen	te	stoppen.	Daarvoor	onze	hartelijke	dank!	En	ga	er
vooral	mee	door,	want	ook	volgend	jaar	proberen	we	weer	75	dozen	te
vullen.

Wat	zit	er	zoal	in	die	dozen?

Verplicht	zijn:	4	schriften,	3	potloden,	3	pennen,	12	kleurtjes,	een	gum
en	puntenslijper.	Deze	doen	wij	altijd	bij	elkaar	in	een	etui.

Dan	nog	zeep,	tandenborstel	en	tandpasta	en	een	kam	die	we	ook	in	een
(toilet)tasje	doen.	De	zeep	stoppen	we	altijd	in	een	washandje,	want	die
moet	onverpakt	mee.

Dan	de	extra	spulletjes,	zoals	een	tasje,	klein	handdoekje,	beker	met
bestek,	tennisbal,	kleine	knuffels,	speelgoed,	e.d.

De	75	schoenendozen	vullen	bij	elkaar	twee	(kleine)	auto’s.	Marjon	en
Erna	hebben	de	dozen	zaterdag	15	november	naar	het	inzamelpunt
gebracht.	Daar	worden	ze	nog	gecontroleerd	en	dan	gaan	ze	op	weg	naar
Roemenië,	Afrika	en	andere	gebieden	waar	deze	dozen	een	vleugje
vreugde	kunnen	brengen	bij	kinderen	in	armoede	en/of	in
oorlogsgebieden.

Nieuws	vanuit	de	diaconie

>	De	broodbank	(1475)	in	de	Grote-	of	St.	Bavokerk



Geef	voor	een	Adventspresentje	
Zoals	aangekondigd	is	er	in	de	viering	op	30	november	geen	gewone
collecte,	maar	kun	je	tijdens	de	koffie	een	product	sponsoren.	Daar
maken	we	vervolgens	kerstpresentjes	van,	bestemd	voor	de	mensen	die
de	wekelijkse	voedseluitgifte	in	Ontmoeting	bezoeken.

Bent	je	er	niet	op	30	november	en	wil	je	toch	wat	geven	aan	deze	actie?
Dan	kan	de	bijdrage	naar	banknummer
NL43	INGB	0000	1225	33
t.n.v.	Evangelisch-Lutherse	diaconie	Haarlem-Beverwijk,
onder	vermelding	van	‘kerstpresentje	voedseluitgifte’.
Alvast	hartelijk	dank!

Groene	zaterdag	
In	de	Grote	of	St.	-Bavokerk	vindt	op	zaterdag	29	november	van	12:00
tot	17:00	uur	een	groot	ruilfestival	plaats.	De	Protestantse	Gemeente
Haarlem	en	Motherhood	Amsterdam	bundelen	de	krachten	om	te	laten
zien	dat	alles	wat	we	nodig	hebben	er	eigenlijk	al	is.

Neem	maximaal	5	items	speelgoed	en	5	items	kinderkleding	mee	om	te
ruilen	voor	iets	wat	een	ander	heeft	meegenomen.	Schuif	gratis	aan	bij
up-	en	recycle	workshops.	Ook	kan	je	favoriet	speelgoed	dat	kapot	is
gegaan	meenemen.	In	het	Repair	Café	gaan	ze	hun	best	doen	dit	te
repareren.

Broodbankactie
Wie	december	zegt,	zegt	Broodbankactie	-	jaarlijks	georganiseerd	door
de	diaconieën	van	de	Grote	of	St.	-Bavokerk	en	de	Lutherse	kerk.

Op	drie	zaterdagen	in	de	Adventsperiode	-	6,	13	en	20	december	-	ben	je
tussen	13:00	en	16:00	uur	van	harte	welkom	in	de	Grote	of	St.
Bavokerk.
Er	is	muziek,	er	zijn	koren,	er	zijn	allerlei	organisaties	met	eigen	kramen
-	en	koop	voor	€	6,-	vooral	ook	een	heerlijk,	door	de	bakkers	van	Van
Vessem	speciaal	gebakken	diakenbrood!
Kijk	op	de	website	voor	het	hele	programma.

De	opbrengst	van	de	Broodbankactie	gaat	dit	jaar	naar	Stichting
Juttersgeluk.
Samen	met	mensen	die	een	afstand	tot	de	arbeidsmarkt	hebben,	lopen
medewerkers	van	deze	organisatie	dagelijks	over	het	strand	van
Zandvoort	om	zwerfplastic	te	rapen.	Van	dit	materiaal	worden	weer
nieuwe	producten	gemaakt	die	worden	verkocht.

Schrijven	voor	Amnesty
Woensdag	10	december	is	het	de	dag	van	de	Mensenrechten.	Rond	die
datum	vinden	op	veel	plekken	schrijfacties	plaats	vanuit	Amnesty:	Write
for	Rights.
Net	als	vorig	jaar	doen	we	vanuit	de	Lutherse	kerk	ook	weer	graag	mee.
Op	10	december	ben	je	om	15:30	uur	welkom	in	Ontmoeting.
Er	zijn	kaarten	en	pennen	en	voorbeeldteksten	die	je	kunt	gebruiken.
We	voeren	actie	voor	mensen	die	groot	onrecht	is	aangedaan.	Ze	zitten
bijvoorbeeld	vast	omdat	ze	voor	hun	mening	uitkwamen,	worden
gediscrimineerd	om	wie	ze	zijn,	of	worden	gemarteld.
Tijdens	de	schrijfactie	zal	iemand	van	Amnesty	kort	iets	vertellen	over	de
actie.

Als	je	wilt,	kun	je	aansluitend	om	17:00	uur	meelopen	met	de
lichtjestocht,	die	start	(en	eindigt)	bij	de	Lutherse	kerk.

Van	18:00	tot	19:15	uur	is	er	vanuit	Amnesty	nog	een	lezing	in	onze
kerk	waar	jongeren	en	Haarlemse	politici	uitleggen	waarom	het	een	goed
idee	zou	zijn	als	het	kiesrecht	naar	16	jaar	gebracht	zou	worden.

Adventsmiddag
Donderdag	18	december	is	de	Adventsmiddag,	om	15:00	uur	in	de	kerk.
Je	kunt	je	aanmelden	via	de	lijst	achter	in	de	kerk,	door	een	mail	te
sturen	naar	de	diaconie	of	door	Gerjanne	de	Vries	te	bellen	(06-
81623592).	We	zien	uit	naar	je	komst!

https://luthersekerkhaarlem.nl/broodbankactie-2025-de-zorg-voor-de-schepping/
https://www.juttersgeluk.nl/
mailto:diaconie@luthersekerkhaarlem.nl


Donatie
Een	Haarlemse	gulle	gever	doneerde	16	nieuwe	warme	heren-
winterjassen.	Een	aantal	daarvan	is	gegaan	naar	bezoekers	van	de
wekelijkse	voedseluitgifte	in	Ontmoeting;	wat	overbleef	is	uitgedeeld	bij
Stem	in	de	Stad.
Over	Stem	in	de	Stad	gesproken:
Slaapzakken	blijven	daar	welkom.	Elke	gedoneerde	slaapzak	helpt
iemand	aan	een	warmere	nacht.	Alvast	heel	erg	bedankt	voor	je	steun!

>	De	spelletjesmiddag	op	11	november	werd	door	15	mensen	bezocht.
Vanuit	Mooie	Boules	was	er	een	hele	warme	en	gastvrije	ontvangst:	de
verse	munt,	gember	en	theewater	stonden	al	voor	ons	klaar	en	de
koffietjes	werden	vers	gezet.
Jeu	de	boules,	dammen,	sjoelen,	een	kaartspel,	kaarten	schrijven	voor
ouderen:	er	was	voor	ieder	wat	wils.	Een	fijne	samenwerking	met
Doopsgezind	Haarlem	en	Mooie	Boules!	In	het	nieuwe	jaar	hopen	we	hier
een	vervolg	aan	te	geven.

Dank	namens	de	Cliniclowns

De	verkoop	van	koffie,	gebak	en	broodjes	in	ons	‘pop-up	cafe’	tijdens	de
monumentendagen	en	de	opbrengst	van	de	bazaar	hebben	bij	elkaar
€3065,95	opgeleverd.	Dit	bedrag	is	gedoneerd	aan	de	Stichting
Cliniclown.
Hieronder	het	dankbericht	van	de	stichting	naar	aanleiding	van	de	gift.
(De	Cliniclowns	hebben	ook	een	video	gestuurd.	Die	kun	je	hier
bekijken.)	
	
Heel	veel	dank	voor	jullie	initiatief	en	support!
Graag	delen	we	met	jullie	wat	jullie	steun	betekent	voor	Iris	en	haar
familie.
Jullie	hulp	maakt	het	mogelijk	dat	onze	clowns	op	bezoek	kunnen	gaan
bij	de	kleine	Iris	(5).	Haar	moeder	Astrid	ziet	haar	zieke	dochter

https://stemindestad.nl/slaapzakken-gevraagd/
https://luthersekerkhaarlem.nl/video/


helemaal	opleven	tijdens	een	bezoek	van	de	clowns:
	
‘Iris	beleeft	regelmatig	lange	en	spannende	dagen	in	het
ziekenhuis.	Er	is	bij	haar	een	niertumor	verwijderd,	en	nu	moet
ze	nog	vaak	naar	het	Prinses	Máxima	Centrum	voor
kinderoncologie,	voor	vervelende	onderzoeken.	Maar	altijd	heeft
ze	haar	oren	gespitst:	zodra	ze	het	gitaartje	van	CliniClowns	Moes
hoort,	vergeet	ze	even	haar	ziekte.	Ze	hebben	een	bijzondere
band	opgebouwd	die	met	elk	bezoek	alleen	maar	hechter	wordt.
En	Moes	is	niet	alleen	belangrijk	voor	Iris,	hij	betekent	ook	veel
voor	mij	als	moeder.	Toen	ik	hem	vertelde	wat	het	met	mij	doet
om	Iris	zo	gelukkig	te	zien,	schoten	we	allebei	vol.’
	
Jullie	inzet	en	steun	betekent	niet	alleen	een	bezoek	van	een	clown.	Het
zorgt	voor	veel	meer;	iets	onbetaalbaars.	Het	geeft	een	kind	de	kracht
om	door	te	gaan,	en	steun	aan	ouders	die	zich	soms	hulpeloos	voelen,
omdat	ze	de	pijn	en	angst	van	hun	kind	niet	weg	kunnen	nemen.
	
De	bezoeken	van	de	CliniClowns	zijn	gratis	voor	de	kinderen	en	hun
ouders.	Maar	daarvoor	zijn	wij	volledig	afhankelijk	van	de	steun	van
betrokken	mensen	zoals	jullie.
Heel	veel	dank	voor	jullie	actie	en	voor	jullie	waardevolle	bijdrage!
	

Volg	de	ster!

Ze	moeten	ergens	gaan	stralen,	maar	waar	en	wanneer?	Door	een
communicatiefout	weten	de	sterren	niet	waar	ze	aan	toe	zijn.
Op	kerstmorgen	25	december	komen	ze	bij	elkaar	om	dat	samen	eens
gedegen	uit	te	zoeken.	Willen	jullie	allemaal	komen	helpen??

We	hopen	jullie	te	zien,	want	we	kunnen	de	hulp	van	kinderen	en
ouderen	heel	goed	gebruiken.	Als	we	met	veel	mensen	zijn,	zijn	er	des	te
meer	ideeën,	zodat	de	sterren	de	weg	weer	kunnen	vinden.

Tot	op	kerstmorgen	10:30	uur	in	de	Lutherse	kerk	in	Haarlem!

Kinderkerk-	en	hummeldienstleiding

Activiteiten	-	Ontmoeting	-	Agenda

Donderdag	4	december:	Kerk	en	buurt	Ontmoeting,	11:00	uur
>	Ina	de	Haan	komt	vertellen	over	de	Algemene	Rekenkamer.	Dit	is	je
kans	om	daar	alles	over	te	weten	te	komen!	We	sluiten	af	met	een	lunch.

Donderdag	11	december:	Leerhuis	Haarlem	o.l.v.	Diane	Vonk,
Ontmoeting,	10:00	uur

De	Gastentafel,	elke	derde	maandag	van	de	maand	om	18:00	uur	in
Ontmoeting,	zit	in	december	al	helemaal	vol!
Wil	je	in	het	nieuwe	jaar	een	keer	deelnemen?
Laat	het	Gerjanne	weten,	dan	zetten	we	je	op	de	lijst.

																																																***

mailto:g.devries@diaconie.com


Kringen
Dinsdag	2	december:	Lutherkring,	‘t	Swaenennest,	Alkmaar,	10:00
uur
Donderdag	11	december:	Pauluskring,	Ontmoeting,	19:00	uur
Dinsdag	16	december:	Halikkring,	Ontmoeting,	10:00	uur
Dinsdag	30	december:	Jesajakring,	Ontmoeting,	20:00	uur
	
																																																	***
	
De	activiteiten	van	deze	maand	in	een	oogopslag:
Woensdag	10	december:	Schrijfactie	Amnesty	Ontmoeting,	15:30
uur
Zaterdag	6,	13	en	20	december:	Broodbankactie	Grote	of	St.
Bavokerk,	13:00-16:00	uur
Donderdag	18	december:	Adventsmiddag	Lutherse	kerk,	15:00	uur
Woensdag	24	december:	Carols	op	het	kerkplein,	20:00	uur	
Donderdag	25	december:	Kerstmorgen	m.m.v.	de	kinderkerk
	

Verzoek	bij	de	dienst

We	willen	vragen	om	bij	het	begin	van	de	eredienst,	wanneer	Klaas	voor
ons	op	het	orgel	een	preludium	verzorgt,	stil	te	zijn,	stil	te	worden	en	te
luisteren,	om	ons	voor	te	bereiden	op	wat	komen	gaat.
Fijn	dat	jullie	meedoen!

Vieringen	deze	maand

30	november					ds.	Sietse	van	Kammen
>	Eerste	zondag	van	Advent

		7	december						ds.	Sietse	van	Kammen
>	Tweede	zondag	van	Advent;	viering	Heilig	Avondmaal

14	december						ds.	Gert	Scholten
>	Derde	zondag	van	Advent

21	december						ds.	Sietse	van	Kammen
>	Vierde	zondag	van	Advent

24	december						ds.	Sietse	van	Kammen
>	Kerstavond:	aanvang	21:00	uur	m.m.v.	Luther	cantorij;	voorafgaand
aan	de	viering	om	20:00	Carols	op	het	plein

25	december						ds.	Sietse	van	Kammen
>	Kerstfeest

28	december						ds	Sietse	van	Kammen

Contact

Diaconaal	werker:	Gerjanne	de	Vries	(06	81623592)
Predikant:	ds.	Sietse	van	Kammen	(023	535	10	01)

https://maps.app.goo.gl/bHujcAcUydu4ALWj9
https://maps.app.goo.gl/m4oWLGLUZaKMDwKG9
mailto:g.devries@diaconie.com


								
																															Onderzoek	alles	en	bewaar	het	goede

Luthers	Amsterdam Evangelisch-Lutherse	Kerk	Haarlem

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	m.wendel@diaconie.com	toe	aan	uw	adresboek.
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